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December

Kerkdiensten

so—tinderoppas  Zondag7december Zondag 14 december Zondag21december Zondag28december  Extra diensten
2e Advent 3e Advent 4e Advent

1030 uur:ko+kn | 1030 uur:ko+ kn | 1030 uur:ko+kn | 1030 uur:ko + kn
ADRIAEN ds. Paul Visser ds. Hans Schaap ds. Dirk van ds. Arenda Zieblz.12
JANSZKERK Vreeswijk Haasnoot
Kasteelweg 50 Viering Heilig

Avondmaal

10.00 uur: ko + kn 10.00 uur: ko + kn 10.00 uur: ko + kn 10.00 uur: ko + kn
PELGRIMSKERK ds. H.N. Visser ds. D. van VreeswijK ds. J. Schaap ds. C.M. van Loon Zieblz. 12
Reyerdijk 51

10.00 uur: 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur: Di. 16 december
GROENE TUINKERK |Ds. D. Couvée Ds. S. Kurtzahn Ds. W. Flach Mw. M. van Weerden 10.30 uur
Groene Tuin 353 Collecte: Kerk + Oudjaarsdienst Seniorenkerst +

KerkelijkeActiviteiten

Collecte: Diaconie

Collecte: Kerk

Collecte: Diaconie | gez, maaltijd

NH + Geref kerken
10.00 uur: 10.00 uur: 10.00 uur: 10.00 uur:
Nw. SONNEBURGH |ds. C.L. de Rooij ds. A.LA.den dhr. J. Bos dhr. M. Ligthart Zieblz.12
Besten
10.30 uur: 10.30 uur:
MEERWEIDE Dhr. J van Egmond Nog onbekend
MAASSTAD 10.00 uur: 10.00 uur: 10.00 uur: 10.00 uur:
Ziekenhuis, Dhr. Emile Boley Dhr. Ad Besems Dhr. Alex Olsen Dhr. G. Barendrecht
Maasstadzaal Geestelijk Verzorger Boeddhistische
Maasstad Ziekenhuis bijeenkomst
11.00 uur: 11.00 uur
SMEETSLAND Mw. A. van Drunen Pastor. K. Bos
Kerstviering
Predikanten Geestelijk verzorgers Kerkelijk werker

Groene Tuinkerk +
Kerk aan de Maas

Ds. Stephan Kurtzahn
06-44227330
stephankurtzahn@kpnmail.nl

Adriaen Janszkerk
Ds. J. Schaap
010-304 0233
06-3643 83 98
schaapherder76@outlook.com

Pelgrimskerk

Ds. D. van Vreeswijk
06-1963 61 26
ds.dirkvanvreeswijk@
kerkinijsselmonde.nl

Meerweide

Vacant

Smeetsland
Debbie Schrader

Mw:. Karin Bos

o .. karin.bos@aafje.nl

Sonneburgh,

locatie Ravenswaard

Dhr. Johan Bos
06-500 20692

dschroder@aafje.nl

johan.bos@sonneburgh.nl

Groene Tuinkerk

Mw. M. van Weerden

06 - 140 509 68
groenetuin.kerkelijk@gmail.co

Contact pastoraat

Adriaen Janszkerk
Ferdy van Mastrigt
06— 36541515

Pelgrimskerk
Mw. Louise den Hartog

06-497473 56
pastoraat@kerkinijsselmonde.nl




Van de redactie

December brengt ons korte dagen en
lange nachten. Soms lijkt het alsof het
donker de overhand krijgt - in de
wereld, in ons leven, misschien zelfs in

Rooster kerkdiensten ... 2
ons hart. Maar juist in deze tijd klinkt
het zachte, maar krachtige woord: Van de redactie /inhoudsopgave ... 3
hoop. Hoop_ is geen vluch_t uit de Srﬂtepagjna _________ 4
werkelijkheid, maar een licht dat ons )
helpt om vol te houden. Het is het Overdenking .. 5
vertrouwen‘dat God ons niet loslaat, Puzzelen en lezen ... &
dat er een nieuwe morgen komt, hoe
zwaar de nacht ook is. Samengevat: 1 Kronieken .. 7
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Ik wens u een gezegende Advent en
een hoopvol Kerstfeest.

Een hoopvolle groet,

Annet de Ruiter
Eindredactie
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Wij kunnen altijd kopij gebruiken. Heeft u
iets leuks te melden of wilt uin een van
de rubrieken? Mail dit dan naar
kerkblad.ajk@kerkinijsselmonde.nl.




aar als wij hopen op wat we no
niet zien, blijven we in afwachting
daarvan volharden.

F

Bron: Nieuwe Bijbelvertaling 21




Overdenking

Wat is hoop? Hoop is geen viucht uit de wereld ofwel hoop is geen
opium voor het volk zoals Karl Marx dit meer dan 150 jaar geleden
verwoord heeft.

Hoop is ook geen illusie die de werkelijkheid niet durft te zien.

Sinds vier en een half jaar zit ik na een acuut ruggenmerginfarct in

een rolstoel.

Hoop betekent voor mij dat ik ooit weer zal kunnen lopen hetzij

door het zelf herstellend vermogen van het lichaam, hetzij door

de voortschrijdende onderzoeken in de wetenschap of door een
wonder aan mij geschied. Toen ik vier jaar geleden in het revalidatie-
centrum Reade Amsterdam vertelde over deze hoop waren de reacties
gemengd. Sommige therapeuten hadden bewondering voor deze
innerlijke kracht, anderen vreesden dat ik in de toekomst hevig teleur-
gesteld zou kunnen worden.

Hoop ik nog steeds alhoewel ik inmiddels ruim vier jaar aan de rolstoel gebonden ben?

Jazeker, en ik ben tot nu toe niet teleurgesteld.

Hoop is voor mij ook een kracht om mij in het heden in te spannen voor genezing. Door elke dag te oefenen en mijin te
zetten voor mijn herstel. En ik mag zeggen dat ik kleine neurologische vooruitgangen heb mogen ervaren!

Hoop is voor mij ook een kracht om naar de wereld te kijken. Uiterlijk worden wij met oorlogen en onrecht
geconfronteerd zoals in Palestina/lsraél, Oekraine, Jemen en Soedan. Uiterlijk worden wij ook bedreigd door de
onzekere wereldpolitiek, de toenemende polarisatie, het ontbreken van een stabiele regering en niet te vergeten de
klimaatcrisis.

Mijn hoop is dat er ooit vrede en verzoening zal zijn in de wereld. Dat mensen elkaar zien, elkaar hooghouden, dat
oorlogen stoppen en de mensheid verantwoord zal omgaan met de schepping. Symbolisch gezegd dat hemel en aarde
zich met elkaar verenigen.

Hoop betekent meer zien achter de uiterlijkheid en vertrouwen koesteren in de uiteindelijke leiding van het leven. Vaak
vragen wij ons af waar God is in het lijden van de wereld. Daarbij hopen wij op een zichtbaar en concreet ingrijpen van
God in de wereld. God is echter alleen met de ogen van het hart te ervaren. Diep in ons innerlijk, in onze ziel.

Hoop betekent voor mij om met de ogen van het hart naar de wereld en ons leven te kijken.

Als ik het woord hoop met de gedachte van Kerstmis verbindt dan denk ik aan het weerloze en kwetsbare kind in de
voederbak. Wie zich liet aanraken door het mysterie van deze bijzondere geboorte, raakte in verbinding met het geheim
van het leven. En dit gaat soms voorbij aan de uiterlijke werkelijkheid. Misschien kunnen wij stellen dat de werkelijkheid
van engelen, de kerstster en de verwekking door de Heilige Geest niet concreet feitelijk zijn. Wie zich echter in zijn hart
openstelt voor dit wonder van een andere kant, die weet diep van binnenuit dat er een waarheid bestaat die al het
menselijke te boven gaat. Een waarheid voorbij ons denken en waarvan wij soms een glimp in onze ziel kunnen
opvangen.

Hoop betekent vertrouwen dat het zachte, kwetshare en liefdevolle de wereld zal raken en doen veranderen. Hoop
betekent de ster van Bethlehem zoeken met de ogen van het hart en zich daarbij laten aanraken door engelen die ons
de weg willen wijzen naar de heiligheid van het bestaan.

Moge advent ons helpen om onszelf te openen voor dit wonder
der wonderen en moge de vrede van Kerstmis ons hart vervullen
en verruimen.

Ds. Stephan Kurtzahn



Puzzelen en lezen

Haorizontaal

1 Pakje rond 25 december 9 Handvat 10 Doopbewijs 11 Leeuw
van de Sterreclame 13 Eenheid van het aantal trillingen per
seconde 15 Gevangenis met zware bewaking (afk.) 16 Knaag-
dier 17 Nog een keer 18 Gemeente in Utrecht 19 Drukte
21 Wereldvrouwentennisbond (Eng. afk.) 23 Uitgestorven
loopvogel 24 Geholpen door (afk.) 26 Buurland van Turkije
28 Windrichting (afk.) 30 In loco (afk.) 31 Ten negende (Lat.)
32 Rivier in Spanje 34 Motorwedstrijd in Assen 35 Bulgaarse
munt 37 Schaakstuk 38 Europese ruimtevaartorganisatie
40 Masker 42 Scheepsstuur 43 Griekse filosoof 44 Figuur van
Shakespeare 45 Tegenhanger van de pc 48 Uiting van berus-
ting 49 Voorloper van de euro 50 Egyptische sterspeler van
Liverpool FC 53 Minder ziek 55 Spaanse schilder (1904-1989)
56 Lyrisch gedicht 57 Thecloog.

Verticaal

1 Zijn naam betekent "hond’ in het Hebreeuws; hij was door
God aangewezen om toe te zien op het verdelen van het Land
van lsragl (Numeri 34:19) 2 Peddel 3 Korte kous 4 Galei met drie
rijen roeiers 5 Pretpark- of kermisattractie 6 Rivier in Schotland
7 Zedig 8 Zangstem 12 Sluitband van een judopak 14 De re-
genboog werd door God ingesteld als teken dat wat nooit
meer zou gebeuren? (Genesis 9) 20 Veelbelovend 21 Warm
kledingstuk 22 Prat 25 Myanmar 27 Toverheks 29 Arabische
luit 33 Weerglas 36 Inlevingsvermogen 39 Erg glibberig
41 Kropooievaar 46 Perfecte tennisopslag 47 Bestuursappa-
raat van de paus, gevormd door de organen van de Heilige
Stoel die de paus bijstaan in het vervullen van zijn taken
51 Betaaldvoetbalclub 52 Wier 54 Gemeente in Gelderland.

WM Gie Wnera? - ww Inemanarae com

Bijbelleesrooster december

maandag . Jesaja 1,1-17
dinsdag Jesaja 1,18-31
woensdag Jesaja 2,1-5
donderdag Psalm 126
vrijdag Handelingen 27,1-12
zaverdag | 6- Handelingen 27,13-26
rondag Handelingen 27,27-38
maandag Handelingen 27,39-44
dinsdag | 9- Psalm 72
woensdag Handelingen 28,1-10
donderdag Handelingen 28,11-22
wijdag Handelingen 28,23-31
taterdag Psalm 28
randag Jesaja 6,1-13
maandag Jesaja 7,19
dinsdag Jesaja 7,10-17
woensdag Jesaja 7,18-25
donderdag - Psalm 146
vrijdag Matteis 1,1-17
aterdag Matteds 1,18:25
randag Psalm 19

maandag Jesaja 8,1-10 [ iy "
dinsdag Jesaja 8,11-23a
woensdag Jesaja 8.23b-9.6 by 2 hi

donderdag Jeremia 23,1-8
i | 5 on voces 17— (N WIT ALS'SNEEUW
raterdag Matteds 2,13-23
tondag Psalm 124,1-8
maandag Numeri 22,2-20
dinsdag Numeri 22,2140
woensdag Psaim 59,1-18




In deze serie artikelen wordt iedere keer een bijbelboek uitgelicht. Met behulp van de Al applicatie Copilot is een samenvatting
gemaakt en wordt een korte toelichting gegeven.

Het bijbelboek 1 Kronieken vormt samen met 2 Kronieken
een hervertelling van de geschiedenis van Israél, met een
bijzondere focus op de stam van Juda, koning David en de
tempel. Waar 1 en 2 Samuel en 1 en 2 Koningen de
politieke en profetische geschiedenis belichten, legt
Kronieken de nadruk op de theologische betekenis van
deze gebeurtenissen. Het boek is geschreven vanuit het
perspectief van de priesterlijke traditie, vermoedelijk in de
tijd na de Babylonische ballingschap (ca. 5e eeuw v.Chr.).

Stambomen (hoofdstukken 1-9)

Het boek begint met uitgebreide genealogieén die
teruggaan tot Adam. Deze geslachtsregisters zijn niet
slechts historische opsommingen, maar benadrukken de
verbondenheid van het volk Israél met Gods heilsplan. De
nadruk ligt op de stam van Juda (waaruit David voortkomt)
en de Levitische priesters, die een centrale rol spelen in de
tempeldienst.

De dood van Saul (hoofdstuk 10)

Sauls dood wordt kort beschreven, als overgang naar het
koningschap van David. De focus ligt niet op Sauls leven,
maar op zijn afwijzing door God vanwege
ongehoorzaamheid.

Tekst: Annet de Ruiter

David als koning (hoofdstukken 11-29)

Het grootste deel van 1 Kronieken is gewijd aan koning
David:

- David wordt koning over heel Israél en vestigt zijn
hoofdstad in Jeruzalem. Hij verovert de vesting Sion en
maakt Jeruzalem tot religieus centrum. De ark van het
verbond wordt met grote vreugde naar Jeruzalem
gebracht (hoofdstuk 15-16). David ontvangt van God het
verbond dat zijn koningshuis eeuwig zal standhouden
(hoofdstuk 17). Er volgen verslagen van Davids militaire
overwinningen, zijn organisatie van het rijk en vooral zijn
voorbereidingen voor de bouw van de tempel.

Hoewel David de tempel niet zelf mag bouwen, treft hij
uitgebreide voorbereidingen:

= Hij verzamelt materialen.

= Hij stelt de priesterlijke en Levitische taken vast.

- Hij benoemt tempelmuzikanten en poortwachters.

« Hij draagt het plan over aan zijn zoon Salomo.

Het boek eindigt met Davids lofprijzing aan God en zijn
dood.

Thema’s

- Gods trouw en verkiezing: De genealogieén en Davids
koningschap tonen hoe God zijn beloften aan Abraham en
David gestand doet. De nadruk ligt op Gods soevereiniteit
en trouw aan zijn verbond.

- De centrale rol van de tempel: De tempel is het hart van
Israéls geloof. Alles in Davids regering is gericht op de
voorbereiding van de tempelbouw. Dit weerspiegelt het
belang van eredienst en heiligheid.

- Leiderschap en gehoorzaamheid: David wordt
gepresenteerd als een ideale koning: gehoorzaam, nederig
en gericht op God. Zijn leiderschap is een model voor
latere generaties.

Symboliek en theologische betekenis

» Jeruzalem als geestelijk centrum: de stad van David wordt
het symbool van Gods aanwezigheid.

- De ark van het verbond staat centraal als teken van Gods
nabijheid.

- David als type van Christus: zijn koningschap wijst
vooruit naar het messiaanse koningschap van Jezus.

1 Kronieken herinterpreteert de geschiedenis met een
theologische bril: het gaat niet alleen om wat er gebeurde,
maar om wat het betekent in Gods plan.

1 Kroieken

Historische en Culturele Context

= Geschreven in de post-exilische periode, toen het volk
terugkeerde uit Babylon en opnieuw moest bouwen aan
identiteit en geloof.

» De nadruk op tempel en priesters weerspiegelt de situatie
waarin de Levitische eredienst opnieuw werd ingericht.

- Het boek wil het volk bemoedigen: ondanks het verleden
blijft Gods verbond met David en Israél bestaan.

Slotgedachte

1 Kronieken is meer dan een geschiedenisboek. Het is een
geloofsgetuigenis dat laat zien hoe God werkt door
mensen, koningen en eredienst. Het nodigt ons uit om ons
leven, net als David, te richten op Gods aanwezigheid en
zijn huis.



Op de avond voordat Jezus geboren werd was het enige
dat vanuit de hemel nog moest gebeuren het ophangen
van de kerstster die de herders en koningen moest wijzen
waar Jezus was geboren. Drie engelen maakten ruzie wie
het mocht doen: "lk mag het doen, want ik ben de
oudste!" "Nee, ik mag het doen, want ik ben de langste!"
"Nee, ik "Nee, ik!" De Heer hoorde dat geschreeuw enriep
de drie bij zich. "Stop met dat gekibbel," zei hij. "Wie de stal
opvult, waar straks mijn Zoon geboren zal worden, die
mag de kerstster ophangen.”

De engelen stopten met ruzie maken en de grootste engel
daalde als eerste af naar de aarde. Onderweg kwam hij een
klein sterretje tegen. "Mag ik met je mee?" riep het
sterretje. "Nee," zei de engel nors, "daar heb ik geen tijd
voor." Toen hij op aarde kwam, zag hij de lege stal. De
engel keek om zich heen en zag een os grazen in het veld.
De engel pakte het dier bij zijn horens en bracht hem naar
de stal. Hij vond ook nog een paar muizen en een paar
vogels die wel een slaapplekje wilden op de balken onder
het dak van de stal. De engel was tevreden. De Heer zou
vast trots op hem zijn.

Daarna vloog de tweede engel naar beneden. Ook hij
kwam onderweg het kleine sterretje tegen. "Mag ik met je
mee?" vroeg het sterretje. "Nee," zei de engel, "daar heb ik
het veel te druk voor." Op het veld bij de stal verzamelde
de engel alle balen stro die hij kon vinden. Zo konden
Jozef en Maria straks lekker zacht zitten en met een beetje
stro in de kribbe hadden ze een mooi bedje voor hun
kindje. De Heer zou trots op hem zijn.

Daarna ging de derde engel naar beneden. Hij was de
kleinste van de drie en had geen idee waarmee hij de stal
moest vullen. Onderweg kwam hij hetzelfde kleine
sterretje tegen en weer vroeg het sterretje: "Mag ik met je
mee?" "Is goed,’ zei het derde engeltje, "dan kunnen we
elkaar wat gezelschap houden” Samen daalden ze af naar
de aarde. Toen hij bij de stal kwam, schrok de engel. Het
was er zo donker! Jozef en Maria zouden er niets kunnen
zien. Met behulp van het kleine sterretje stak hij toen een
lampje aan. In het warme licht zag hij de dieren en het stro
waarmee de andere twee engelen de stal al hadden
gevuld. Hij wist niet waarmee hij de stal nog verder kon
vullen en teleurgesteld ging het kleine engeltje terug.
Onderweg hing hij het kleine sterretje op een mooi plekje
aan de donkerblauwe hemel.

In de hemel ging het engeltje direct naar de Heer om te
vertellen dat hij niets had gevonden om de stal mee te
vullen. Maar de Vader glimlachte en zei: "Kleine engel, jij
hebt de stal gevuld met licht! En datzelfde licht zal ook van
de hemel naar beneden schijnen. Kijk maar eens naar de
ster die je aan de hemel hebt gehangen.” De kleine engel
keek en kon zijn ogen niet geloven. Zijn vriend, het kleine
sterretje, was uitgegroeid tot een prachtige stralende
kerstster. Met een lange staart van licht wees hij de weg
naar Bethlehem, want het kindje Jezus was geboren in de
stal.

Vertaling: Esther Kooij Bron:
http://www.babboes.nl/tips-verhalen/alle-verhalen/153-de-e
ngel-en-de-ster




Kunst en het verhaal

Peter Paul Rubens 1640

De verlamde man en zijn vrienden (Marcus 2:1-12)

Vier vrienden brengen hun verlamde vriend naar Jezus.
Ondanks obstakels geven ze niet op. Jezus ziet hun geloof
en geneest de man. Dit verhaal benadrukt dat vriendschap
en geloof hoop kunnen brengen

Het schilderij beeldt een scéne uit de Bijbel af waarin Jezus
een verlamde man geneest. Jezus, gekleed in een rood
gewaad en blauwgrijze mantel, staat in het midden van
het schilderij en gebaart met zijn rechterhand naar de
verlamde man. De verlamde man, met een verband om
zijn hoofd en gekleed in een wit hemd, staat links van
Jezus, zijn hand op zijn borst alsof hij pijn heeft. Een
jongeman met krullend haar staat rechts van Jezus en kijkt
de toeschouwer aan. Een andere man, gekleed in een
bruin gewaad, gluurt achter de verlamde man vandaan. De
achtergrond van het schilderij toont een rotsachtig
landschap en een bewolkte hemel.

Het verhaal volgens Marcus:

Toen hij enkele dagen later terugkwam in Kafarnatim, werd
bekend dat hij weer thuis was.

Er stroomden zo veel mensen toe dat er zelfs voor de deur
geen plaats meer was, en hij verkondigde hun Gods
boodschap.

bron: Geloventhuis.nl

Bayerische Staats gemédlde sammlungen

Er werd ook een verlamde bij hem gebracht, die door vier
mensen gedragen werd.

Omdat ze zich niet door de menigte konden wringen,
haalden ze een stuk van het dak weg boven de plaats waar
Jezus zat, en toen ze een opening hadden gemaakt, lieten
ze de verlamde op zijn draagbed naar beneden zakken. Bij
het zien van hun geloof zei Jezus tegen de verlamde:
‘Vriend, uw zonden worden u vergeven!

Er zaten ook een paar schriftgeleerden tussen de mensen,
en die dachten bij zichzelf: Hoe durft hij dat te zeggen? Hij
slaat godslasterlijke taal uit: alleen God kan immers
zonden vergeven!

Jezus had meteen door wat ze dachten en dus zei hij:
‘Waarom denkt u zoiets? Wat is makkelijker, tegen een
verlamde zeggen: “Uw zonden worden u vergeven” of: “Sta
op, pak uw bed en loop”? Ik zal u laten zien dat de
Mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonden te
vergeven. Toen zei hij tegen de verlamde: ‘lk zeg u, sta op,
pak uw bed en ga naar huis!

Meteen stond hij op, pakte zijn bed en ging weg.

Allen die dit zagen, stonden versteld en loofden God
‘Zoiets hebben we nog nooit gezien, zeiden ze.

Tekst: Gerrit Buizer
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Sir Cliff Richard deel 2

Deze maand gaat het over de beroemde zanger en
acteur Slr Cliff Richard. Eerst een opfrisser: Cliff werd op
14 oktober jl. 85 jaar.

In deze editie aandacht voor zijn religieuze platen, waar
er twee bovenuit springen: His Land en About that
Man. Cliff schreef zelf weinig nummers die staan op het
album My songs my life.

His Land uit 1970 en Small Corners uit1978 zijn
christelijke albums. Walking in the light uit 1984 is een
compilatie van gospelliedjes uit al zijn gewone seculaire
albums tussen 1976 en 1983.

MNow you see me, now you don't uit 1982 en Help it
along uit 1972 mer de hit Jesus, Mister Cloud en Jesus
loves you.

Hymns and inspirational songs: Amazing grace, Carol's,
The winner, yesterday today forever, Rockefeller en
Healing love (Songs of Inspiration). Ook heeft hij een
groot aantal singles uitgebracht.

His Land uit november 1970 met 11 nummers op kant A
en 5 op kant B stond met de Kerst op nummer 1.

The millennium prayer, Saviours day, Mistletoe and wine,

When God shines his lights en veel Kerstalbums.

About that man uit oktober 1970 is een bijzondere Ip
met een paar liedjes en veel gesproken Bijbelteksten.
Op kant 1 staan 7 nummers vanaf de geboorte van
Johannes de Doper tot de opstanding van Jezus op de
Paasmorgen. Met een verwijzing naar de betreffende
Bijbelboeken waar je het allemaal lezen kan.

Track 2 Lieve kleine Jezus jongen, 3 Het bezoek van de
Wijzen en de ontsnapping naar Egypte, 4 Johannes de
Doper wijst op Jezus, 5 Jezus roept zijn helpers en
geneest de zieken, 6 Waar is de man?, 7 Jezus spreekt
de menigte toe.

Kant B van het album: 8.Kan het waar zijn?, 9 Jezus
wordt verraden en gearresterrd, 10 Het proces tegen
Jezus 11 Zijn executie en dood, 12 Paasmorgen, het
graf is leeg, 13 De opstanding.

Ik kende dit album ook niet eerder. Op YouTube is His
Land te vinden.

Gezegende Kerstdagen gewenst broeders en zusters!

Ronald van Pelt
ronaldvanpelt1959@gmail.com

RO THAT MAH

Advertenties

‘Vereniging Wijkbus Groot-lJsselmonde’

is er voor 55-plussers en mindervaliden, die niet zelf
voor vervoer kunnen zorgen. De wijkbus rijdt binnen
Beverwaard, Groot-en Qud-lJsselmonde, Lombardijen.
Soms ook naar bestemmingen buiten die wijken.

N

www.wbgij.nl

Wie gebruik wil maken moet wel eerst lid worden.

De wijkbus rijdt van maandag tot en met vrijdag.
Meer informatie? Meteen lid of vrijwilliger worden? ->
010-4795404 [ wijkbusgrootijsselmonde@gmail.com

VAN DER WIEL

We maken 't rond

Uw woning in omgeving
Rotterdam verkopen?

Bel dan met
Jan-Willem van der Wiel
Van der Wiel Makelaardij
. 010 -497 84 41

i www.wielmakanl = info@wielmak.nl

Q Bredenocord 2, Rotterdam



Gedichten

In deze rubriek plaatsen we elke editie mooie gedichten van gemeenteleden.
Deze keer een gedicht via Hanneke Bosschaart.

Liefde

Liefde kent geen grenzen
Houdt zich niet aan ongeschreven wetten
Heeft lak aan rang of stand
Het gaat haar puur om het gevoel
Wat alleen zij bij mensen los kan maken

In al haar eenvoud

Liefdevolle harten aan te raken

Liefde laat zich niet stoppen
Ze gaat dwars door alles heen
In de grootste puinhopen
Is zij de hoop die nog doet leven

Het kleine beetje licht i d
Bl A Liefde die kan helend zijn

donkere nacht
Voor hen die zijn verdwaald

Met haar gloed die kan verwarmen )
In het labyrint van het leven

Zij die altijd d hijnt
Ij die altijd daar verschijn Voor hen die zoeken

Waar ze niet meer werd verwacht

Zonder het te vinden
Zonder houvast in het zeker weten
Het allergrootste in het klein
De liefde overwint
Liefde zal voor eens en altijd bij ons

Zijn

Heeft u ook een mooi gedicht gemaakt? En wilt u dit delen met ons? Mail het dan naar kerkblad.ajk@kerkinijsselmonde.nl
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Gezamenlijke berichten

Extra diensten

Kerkdiensten

Groene Tuinkerk Nw. Sonneburgh
Woensdag 22:00 uur 20.00 uur 19.30 uur
24 december ds. Hans Schaap | ds.D.van Vreeswij{ Dienst in Bolnes
Kerstavond ds. 5. Kurtzahn
Donderdag 10.30 uur 10.00 uur 09.30 uur 09.45 uur
25 december ds. Hans Schaap | ds.D.van Vreeswij{ Dienstin Bolnes | dhr.G. Laheij
1e Kerstdag Samendienst ds. 5. Kurtzahn
Woensdag 19.00 uur
31 december ds. J. Schaap
Oudejaarsavond

Seniorenkerst

Op dinsdag 16 december zal weer het interkerkelijke
gezamenlijke seniorenkerstfeest plaatsvinden. Deze
bijeenkomsten worden georganiseerd door de Adriaen
Janszkerk, de Pelgrimskerk en de Groene Tuinkerk. In een
mix uit viering en gezelligheid willen wij ons afstemmen
op advent en het naderende kerstfeest.

Mijn collega's Dirk van Vreeswijk, Hans Schaap, Marjan van
Weerden en ondergetekende zullen aan deze viering
meewerken. Karin de Rooij en Wim Smit zorgen voor de
muzikale omlijsting naast verschillende vrijwilligers die
weer tafels sjouwen, de kerk inrichten en het eten
bereiden.

Vanaf 10.15 uur is er inloop in de Groene Tuinkerk. De
viering begint om 11.15 uur en vanaf 12.15 uur kunt u
van een lunch genieten. De middag wordt om 13.30 uur
afgesloten.

Aanmelden via inschrijflijsten graag voor 12 december
bij Adri Fonteine: a.j.fonteine@gmail.com of Hennie
Schreuder: schreud3@xs4all.nl ; of Reini v.d. Meer:
superpeet@hetnet.nl

Van harte welkom.

S. Kurtzahn

Bidden voor de buren, de wijk, de stad, de wereld en
onze gemeentes

Elke woensdagavond wordt er in de Adriaen Janskerk, in
‘MEER dan BeverWAARD' en in de Pelgrimskerk

gezamenlijk gebeden voor de wijk, de stad, de wereld en
onze gemeentes. De vaste volgorde is: op de Te en 3e
woensdag in ‘"MEER dan BeverWAARD’ (Eckartstraat 42-52,
Rotterdam); op de 2e woensdag in de AJKen op de 4e
woensdag in de PK. We beginnen om 19:30 uur en sluiten
af om 20:30. Rondom de gebeden willen we ook met
elkaar zingen. Van harte uitgenodigd om mee te bidden
en te zingen.

De vierde zondag in december valt dit jaar op 24
december. In verband met de kerstnachtdienst, o.a. in de
Pelgrimskerk, gaat deze gezamenlijke gebedsavond niet
door. Voor ons een stimulans om juist ook in die week
thuis voor elkaar, voor de wijk en de wereld te bidden.

Ds. D. van Vreeswijk




VANUIT DE GROENE TUINKERK

Uit de gemeente

Laatste optreden van ons koor ‘De Zaaiers' op
herdenkingszondag

In de laatste zondagse kerkdienst van het kerkelijk jaar
hebben wij onze overleden gemeenteleden herdacht.
Deze viering werd door Marjan van Weerden en mijzelf
geleid met medewerking van ons koor ‘De Zaaiers.

‘De Zaaiers' hebben vele jaren muzikale medewerking
verleend aan verschillende diensten in onze Groene
Tuinkerk. Helaas is het koor te kwetsbaar geworden om
nog verder te gaan in de toekomst. Zelf heb ik
verschillende kerkdiensten met ‘De Zaaiers' mogen
vieren zoals mijn intrede in de gemeente, de Stille Week,
de Startzondag en onlangs de herdenkingsdienst. lk heb
altijd ontzettend genoten van dit mooie koor en was ook
verrast over hun klankkwaliteit. Ik wil de dirigente Karin
de Rooij en alle zangers in het koor van harte bedanken
voor de mooie samenwerking die ik altijd bijzonder
prettig vond. Heel jammer dat jullie stoppen, maar ik
begrijp jullie keuze. Dank jullie wel!

Dienst met kwartet op 14 december

In de adventstijd stemmen wij ons af op het naderende
kerstfeest. Deze dagen zijn voor mij een bijzondere tijd
van voorvreugde op wat komen gaat. In de kerkdiensten
zingen wij de bekende adventsliederen.

Op zondag, 14 december, wordt de dienst daarnaast
muzikaal omlijst door een nieuw gevormd kwartet dat
drie koralen uit het Weihnachtsoratorium van Johan
Sebastian Bach zal zingen. Sopraan is Karin de Rooij, alt:
Anne Chadwick, tenor: Hans Luijendijk en bas: Stephan
Kurtzahn. Het orgel wordt bespeeld door Rien Verwijs.

Seniorenkerst

Op dinsdag 16 december zal weer het interkerkelijke
gezamenlijke seniorenkerstfeest plaatsvinden. Deze
bijeenkomsten worden georganiseerd door de Adriaen
Janszkerk, de Pelgrimskerk en de Groene Tuinkerk. In een
mix uit viering en gezelligheid willen wij ons afstemmen
op advent en het naderende kerstfeest.

Groene Tuinkerk

Groene Tuin 353, lJsselmonde

Mijn collega’s Dirk van Vreeswijk, Hans Schaap, Marjan van
Weerden en ondergetekende zullen aan deze viering
meewerken. Karin de Rooij en Wim Smit zorgen voor de
muzikale omlijsting naast verschillende vrijwilligers die
weer tafels sjouwen, de kerk inrichten, tafels dekken,

het eten bereiden en na afloop alles weer opruimen.
Vanaf 10.15 uur is er inloop in de Groene Tuinkerk. De
viering begint om 11.15 uur en vanaf 12.15 uur kunt u
van een lunch genieten. De middag wordt om 13.30 uur
afgesloten.

Aanmelden graag véor 12 december via inschrijflijsten of
bij Adri Fonteine: a.jfonteine@gmail.com of

Hennie Schreuder: schreud3@xs4all.nl of

Reini van der Meer: superpeet@hetnet.nl

Van harte welkom.

Kerstherberg op 24 december

Op 24 december kunnen wij weer van de gezellige
kerstherberg genieten. Dit open evenement op de
middag voor het kerstfeest heet iedereen welkom en
vindt plaats in onze beide kerken, de Groene Tuinkerk en
Kerk aan de Maas. U kunt weer genieten van
verschillende activiteiten zoals een verhalenverteller,
een pubquiz, ook voor kinderen, een kerstcafe,
tentoonstelling, muziek en creatieve workshops. De
kerstherberg begint om14.00 uur en eindigt om 17.00
uur. U hoeft zich niet aan te melden en u kunt die middag
komen wanneer het u uitkomt.

Van harte welkom.

Kerstavonddienst (24 december) in Kerk aan de Maas
Met Kerstmis vieren wij de geboorte van Christus.

Voor mijzelf voelt deze avond als de meest heilige dag
van het jaar en ik kijk daarom uit naar de
kerstavonddienst die wij gezamenlijk vieren in de Kerk
aan de Maas. De dienst wordt vanaf 19.30 uur ingeleid
met een kerstsamenzang waarin wij verschillende
bekende kerstliederen zingen. Om 19.45 uur begint dan
de eigenlijke kerstavonddienst. Deze zal een bijzondere
sfeer dragen door veel muziek en een lichtceremonie aan
het eind van deze dienst. Muzikale medewerking
verleent een projectkoor o.l.v. Karin de Rooij en de bas
Mirik Araustamian. De organist is Wim Smit. In de dienst
zullen wij ook vele bekende kerstliederen zingen.

Van harte welkom.

Kerstochtenddienst in Kerk aan de Maas.

Ook de kerstoechtenddienst zullen wij gezamenlijk vieren
in Kerk aan de Maas. Dit wordt een feestelijke
gezinskerstdienst met een kinderproject en veel muziek.
Muzikale medewerking wordt verleend door Karin de
Rooij, zang en Mieke Stout, trompet, organist is Rien
Verwijs. Ook in deze dienst zullen wij weer vele bekende
kerstliederen zingen.

Van harte welkom.
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Bezoekwerk

Zoals ik vaker heb aangegeven heeft het bezoekwerk
voor mij een hoge prioriteit. Daarom wil ik iedereen
bezoeken uit onze gemeente die dit op prijs stelt. Tot dit
jaar heb ik de wijken 1-5 en 9 onder mijn pastorale
verantwoordelijkheid. Volgend jaar komen daar de
wijken bij die door Marjan worden bezocht. Op dit
moment heb ik iedereen uit mijn wijken benaderd voor
een individueel bezoek. Bij de meeste mensen mocht ik
thuiskomen, een aantal waren bereid om voor een
gesprek naar de kerk te komen. Sommige mensen
hebben ook aangegeven dat zij geen bezoek van mij op
prijs stellen, ook hier heb ik begrip voor. U kunt mij ook
altijd zelf benaderen als u een gesprek met mij wilt
hebben of dat doorgeven aan de pastorale
medewerkers. Voelt u zich van harte welkom!

Uit de gespreksgroep Prediker

Inmiddels hebben wij de gespreksgroep ‘Prediker’
afgerond. Wij kwamen met ongeveer tien mensen zes
keer bij elkaar voor deze besprekingen. In het begin was
menigeen kritisch op de teksten uit dit bijbelboek
omdat men Prediker te pessimistisch vond. Naarmate
wij echter vorderden werden velen geraakt door de
diepe levenswijsheid die dit boek ademt zoals : ‘Geniet
van het leven, maar heb eerbied voor God. ‘Het leven
kan soms zinloos lijken, maar wij worden geleid door
God die in het verborgene altijd aanwezig is. In het
nieuwe jaar willen wij het boek ‘De kleine Prins’
bespreken.

Ds. Stephan Kurtzahn.

In memoriam

Wij gedenken Wilhelm Adriaan (Will) Tamse die op
donderdag 23 oktober rustig in zijn slaap en zonder pijn
van ons heen gegaan. Will kwam voor velen krachtig
over en zijn overlijden kwam voor velen als een
verrassing.

Zelf heb ik Will leren kennen als een vriendelijke, vrolijke
en opgewekte persoon binnen het landschap van vaak
wat stillere kerkmensen. Hij was direct, begroette mij
elke keer met een militaire groet en gaf waar mogelijk
de ander ook lieve complimenten. Wil had zoiets als een
onschuldig liefdevol wezen. Wat hij dacht sprak hij
meteen uit en dat kwam op mij ontwapenend, zuiver en
liefdevol over. Misschien is het zijn wezen dat zijn vrouw
Renéé zo raakte, toen zij hem voor het eerst ontmoette.
Renée zong toen bij het Rotterdams Operakoor en zij
hadden een concert met een orkest erbij. Will zat voor
haar en speelde bastube, het grootste instrument van
het orkest. Renée dacht meteen: ‘Wat een leuke jongen.
Wills puurheid, zijn zachtaardigheid waarin hij altijd het
goede zag in de ander, spraken haar erg aan.

Velen kennen Will ook als een dienstbaar en dankbaar
mens die vol vertrouwen in het leven stond. Het komt
altijd goed, zei hij vaker. Will kon dat zeggen omdat hij
ervan overtuigd was dat ons leven in Gods hand gegrift
is. Wil had een vertrouwen in Gods leiding dat bijna
onschuldig en tegelijkertijd heel puur en intens was.

Hij stond daarnaast altijd klaar voor anderen zo
bijvoorbeeld om zijn zoon Renso te helpen een
vrachtwagen vol boeken naar boven te sjouwen die hij
bij een uitgever liet drukken. Ook deed hij veel
vrijwilligerswerk onder meer in de kerk bij de
voedselbank, de rommelmarkt en het verjaardagfonds.
In een dankdienst voor zijn leven in de Groene Tuinkerk
hebben wij Will herdacht. Wij wensen zijn vrouw Renee,
zijn kinderen, schoondochters en kleinkinderen veel
kracht toe bij het dragen van dit verlies.

Ds. Stephan Kurtzahn.

—

Bedankt

Naar aanleiding van het overlijden van mijn moeder,
mw. K. Baris mochten wij condoleances ontvangen
vanuit de Groene Tuinkerk.

Langs deze weg wil ik u, mede namens mijn zus,
bedanken voor dit medeleven.

Inmiddels is de as van mijn moeder beschikbaar
gekomen. Overeenkomstig haar wens zal de urn met de
as in het urnenveld van Begraafplaats Vredehof te
Ridderkerk worden geplaatst.

Met een hartelijke groet, Lino Huizer

Kerstprojectkoor

Voor de Kerstavonddienst in de Kerk aan de Maas op 24
december om 19.30 uur is er een Kerstprojectkoor
onder leiding van Karin de Rooij.

ledereen is welkom om mee te doen, koorervaring is niet
vereist, maar hopelijk doen er ook wat ervaren zangers
mee die anderen kunnen ondersteunen.

Het koor repeteert op vrijdag 12 december van 13-15
uur in de Groene Tuinkerk en vrijdag 19 december van
13-15 uur in de Kerk aan de Maas. Aanmelding is
gewenst, bij Karin de Rooij, per mail:
Roo109@upcmail.nl of per telefoon: 06 119 122 30.



SING INN IN DE KERK AAN DE MAAS.
Op woensdag 3 december van 13.30 tot
15.45 uur is er weer een 5ing Inn in de
Kerk aan de Maas, Pretoriusstraat 56 (Bolnes).

De opzet is: een kort rondje koffie, zangprogramma met
pauze en voor wie wil een drankje na.

Thema is in december “vol verwachting........."
De leiding is in handen van Wim Keijzer en met aan de
piano Jan van der Meer. Koorervaring is niet nodig, het
gaat om het plezier van zingen.

Halverwege is er een pauze en om 15.30 u ronden we af
met een drankje. Aanmelden is niet nodig en de toegang
is gratis. Wie wil kan natuurlijk iets doneren in de
activiteitenspaarpot, dat wordt zeker gewaardeerd.

Heeft u vervoer nodig? Laat het dan weten aan Wil
Wendrich, 0180 487050 / 06 82066497,

Wil je meer weten? Bel met Ria: 06 50 22 82 50.

We zien u/jou graag. ~

Hartelijke groet, Ria Keijzer,
ria.keijzer@casema.nl

HET KERSTENGELPROJECT

Onlangs is vanuit de Groene Tuinkerk weer ons

Kerstengelproject weer van start gegaan.

De kerstengelen doen tijdens de Adventsweken vier keer

een klein presentje bij sommige van ons in de

brievenbus, met daarbij een briefje met de tekst
“Hartelijke groet van uw kerstengel”.

Geniet er maar van, als er een engel bij u langskomt!
Als u een reactie wilt geven op, of over het
Kerstengelproject, of iets kwijt wilt aan een
(bezorgjengel, kan dat via ons contactmailadres:
kerstengel.groenetuinkerk@gmail.com

Carla Tims, contactpersoon van het Kerstengelproject
Groene Tuinkerk

KERSTHERBERG 24 DECEMBER 2025
Komt u Kerst met ons te vieren?

Ook dit jaar openen we weer een Kerstherberg in de
Groene Tuinkerk op woensdag 24 december tussen
14.00 - 17.00 uur.

A ch

Het thema van dit jaar is: Vrede overal?!

Net als vorig jaar is er een kerstcafé, kraam van de
Wereldwinkel, knutseltafel en verder is er een pubquiz en
verhalenvertelster.

Wij sluiten de Kerstherberg in de Groene Tuinkerk rond
17.00 uur, maar het feest gaat daarna verder in de Kerk
aan de Maas in Bolnes, waar een maaltijd gebruikt kan
worden en daarna de Kerstsamenzang en
Kerstavondviering is. De avond wordt afgesloten met een
gezellig samenzijn.

Programma in beide kerken tot 17.00 uur:

# Welkom in het Kerstcafé, met bar, wensboom, puzzeltjes
en ontmoeting;

* Creatieve workshops voor jong en oud;

*14.30 uur: Muzikaal intermezzo;

* Bezichtiging van de huisjestentoonstelling, de
Adventstafel, het werkstuk “Bloemen spreken”;

* Een bezoek aan de Wereldwinkelkraam;

#15.15 uur: pub quiz;

*16.00 - 16.30 uur: verhalenvertelster.

* 17.00 uur: Einde programma in de Groene Tuinkerk

Voortgangsprogramma, samen, in Bolnes:

*18.00 — 19.00 uur: Maaltijd met koffie/thee toe.
Aanmelding is gewenst, voor 18 december, 06 -
26741631, Zandink.voort@gmail.com, (Femke Zandink).
Kosten: een vrije gift. Er is plaats voor maximaal 80
mensen;

*19.15 uur: Kerstsamenzang;

#19.30 uur: Kerstavonddienst met Ds. 5. Kurtzahn en het

kerstprojectkoor o.l.v. Karin de Rooij;

* 20.30 uur: Nagenieten met Gluhwein en kerstbrood.

HOPEN... (gedicht van Henri Nouwen)
Hopen is toch blijven leven in de vertwijfeling,
en toch blijven zingen in het duister.

Hopen is weten dat er liefde is,

is vertrouwen in het morgen,

is in slaap vallen

en wakker worden als de zon weer opgaat.

Is bij de storm op zee land ontdekken.

Is in de ogen van de ander lezen dat hij je heeft verstaan.
Zolang er nog hoop is,

zolang is er ook bidden,

en zolang zal God je in zijn handen houden.

Hoe is het om vanuit hoop te leven, dag in dag uit? In het
vertrouwen dat er Een is die ons hoop geeft en voortrekt
door het leven. lemand die ons steeds weer nieuwe
inspiratie geeft, ook als we vertwijfeld zijn. Soms menen
we aan het einde van onze inspanningen te zijn in het
leven en toch weer door te moeten en dat willen we ook
graag. Ook Henri wist daarvan.
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Weten we dan op zulke momenten van die dragende
grond van liefde waarop we mogen staan en die ons
verbindt met anderen, mensen in de kerk en daarbuiten,
onze familie, vrienden, (on)bekenden, met al die
mensen waarmee wij deze aarde mogen delen? We
mogen erop vertrouwen dat God uiteindelijk ons in zijn
handen houdt. Vanuit die verbondenheid mogen wij
ons verbinden met iedereen en van daaruit leven,
daarvan getuigen, delen en doorgeven. Zoals Jezus ons
heeft voorgedaan.

Ik wens ieder een goede en feestelijke jaarwisseling en
alvast veel hoop en zegen voor het komende jaar!
Hartelijke groet, Marjan van Weerden, Kerkelijk werker

BLOEMENDIENST
Zondag 19 oktober

Mw. Tamse vierde vandaag
haar 85e verjaardag
Zondag 26 oktober
Vandaag werd dhr. Hagendijk 86 jaar.

Zondag 2 november

Vandaag werd mw. Kruithof 88 jaar en op 4 november
mocht mw. Huisman-Van Esveld de gezegende leeftijd
bereiken van 100 jaar.

Zondag 9 november

Fam. Kreuk vierde op 22 november hun 63 jarig huwelijk.

Zondag 16 november
Mw. Van der Leij mocht op 19 november 87 jaar worden.

Alle jarigen van harte gefeliciteerd!
Ook de familie Kreuk gefeliciteerd met hun trouwdag.

Op 13 november een gift van € 25,- ontvangen via de
rekening van de bloemendienst. Hiervoor hartelijk dank!
en we kregen al een bedankje:

“Ben heel blij met het prachtige zonnige boeket dat ik
kreeg voor mijn 85e verjaardag, heel hartelijk bedankt.
Een groet van Renée Tamse.”

Hartelijke bloemengroeten van:
Reini van der Meer 06 21947617
Joke Busse 06 4869 6235

Onze hartelijke dank voor al het medeleven na het
overlijden van onze Will. Het heeft ons veel troost en
sterkte gegeven en kracht om verder te gaan.

Renee Tamse en familie.

VERVOER NAAR DE KERK

De chauffeurs rijden:

Route 3: Mw. Fisscher en fam. Kreuk.
07-12: Dhr. JA.M. Kooiman
14-12: Dhr. J. Verschoor
21-12: Dhr. J.EK. Jungheim )
25-12: Dhr. A. van Splunter - Dienstin Bolnes

28-12: Dhr. R.A. de Bruin
04-01: Dhr. JAM. Koociman

KERKELIJKE STAND
Berichten voor het kerkelijk bureau adresseren
aan: Kerkelijk Bureau Groene Tuinkerk,
Groene Tuin 353, 3078KG Rotterdam
of: kerkbu.groenetuinkerk@gmail.com

Overleden: Dhr. Wilhelm Adriaan Tamse (87)

DE WENSBOOM

De wensboom staat weer in de kerk.

U kunt uw ster uit de boom nemen en een cadeautje
kopen voor een kind van 0-4 jaar. Een idee voor een
cadeau wordt bijgeleverd. Het cadeau met de ster kunt
u inleveren tot 14 december.

Ook kunt u tot 14 december droge kruidenierswaren en
iets lekker voor de Kerst inleveren voor cliénten van
Stichting "Ontmoeting” in de hal van de kerk.

SAMEN AAN TAFEL

Op vrijdag 19 december kunt u weer samen aan tafel in
de grote zaal van de Kerk aan de Maas.

Gemeenteleden en gasten uit de buurt, ook gemeente-
leden en gasten van de Groene Tuinkerk zijn welkom.
De maaltijd wordt bereid door Marianne Molendijk en
Theo Postema, daarin bijgestaan door een groepje
vrijwilligers. Wie wil komen eten, kan vanaf 17.30 uur in
de hal terecht voor een drankje. De maaltijd begint om
18.00 uur. De prijs voor de maaltijd is € 7,50.

Contant betalen kan, maar liever met PIN.

Graag aanmelden voor de maaltijd bij Wil Wendrich,
0180 487050/ 06 82066497, tot uiterlijk maandag 15
december.

Vervoer kan geregeld worden, belt u dan even met Wil,
of met Karel Jungheim, 06-52432530.

TWEE DRINGENDE VERZOEKEN

van het College van Kerkrentmeesters

1) Degenen die begin dit jaar bij de Actie Kerkbalans
2025 financiéle toezeggingen hebben gedaan, maar
nog niet alle bedragen naar onze bankrekening hebben
overgemaakt, verzoeken wij vriendelijk om dat voor het
einde van dit lopende kalenderjaar alsnog te doen. Bij
voorbaat dank daarvoor!

2) De leden die hun kerkelijke bijdragen overmaken,
verzoeken wij vriendelijk daarbij voortaan uitsluitend
gebruik te maken van het volgende bankrekeningnr:
NL10 INGB 0000188602 t.n.v. Gereformeerde Kerk
Rotterdam-lJsselmonde. Het andere ING-bank-
rekeningnr, NLO5 INGB 0000286468, is binnenkort niet
meer in gebruik. Dit geldt ook voor het bankrekeningnr
NLO9 RABO 0159096480.

College van Kerkrentmeesters van de Groene Tuinkerk.
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Kerkbalans 2025 - een vriendelijke herinnering

Hartelijke groet,
Annet de Ruiter
Penningmeester Hervormde Gemeente

Begin dit jaar hebben we als Hervormde Gemeente
samen de schouders gezet onder de actie Kerkbalans.
Wat was het mooi om te zien hoeveel gemeenteleden
een toezegging hebben gedaan — hartelijk dank

We merken dat nog niet alle toegezegde bedragen zijn
binnengekomen. Er staat nog ongeveer € 36.000 open.
Daarom willen we u vriendelijk vragen: mocht u uw
bijdrage nog niet hebben overgemaakt, wilt u dit dan
voor het einde van 2025 doen? Zo kunnen we als
gemeente blijven bouwen aan alles wat ons verbindt:
erediensten, pastoraat, jeugdwerk, diaconaat en het
onderhoud van ons kerkgebouw.
Uw steun maakt echt verschil. 5amen houden we onze
gemeente vitaal en gastvrij.

e —)

"Laat ieder geven zaals hij zich in zijn
hart vosrgenomen heeft, niet met
tegenzin of uit dwang, want God heeft lief
wie blijmoediq geeft.”

— 2 Korintiérs 9:7

Bankrekening voor Kerkbalans:
NL75 INGB 0002 9756 00

Overledenen

Datum Naam Leeftijd
14 oktober mw. M. van Gilst- van der Pol 95 jaar
16 oktober dhr. FH. Buitendijk 92 jaar
29 oktober mw. J. Molendijk 93 jaar
29 oktober dhr. G.A. van Tuijl 90 jaar
2november  dhr. W.J. van der Have 99 jaar

Oktober

Collecte kerk

Zondag
5 okt
12 okt
19 okt
26 okt

Collecte diaconie
Steunfonds Vakantiebureau €

Collecte AJK en PK / bijdrage kerkblad
Als u de OR-code scant, komt u bij ‘geven’ in onze eigen Kerk App. Hier kunt u uw saldo opwaarderen. Er wordt 24 cent
transactiekosten gerekend. Voordeel van het opwaarderen is dat alleen bij het opwaarderen deze kosten gerekend
worden. Vanuit dit saldo kunt u geven aan de wekelijkse collecte of een bijdrage voor het kerkblad doen

Kerkapp Bankrek. Totaal

Adriaen Janszkerk
Digconie Kerk
€ 7,75 € 7,75
€ 5,00 € 5,00
€ 10,00 € 500
€ 5,00 € 1,40

€ 75060 € 12850 € 879,10
188,00 € 5450 € 24250
€1.367,10 € 166,50 €1.533,60

Pelgrimskerk
Diaconie Kerk
€ 55,70 € 46,25
€ 31,07 € 62,41
€ 106,05 € 28,30
€ 58,00 € 79,50 Scan de QR-code met de camera

van uw telefoon of tablet.




Van de predikant

Rondom de diensten

We gaan al weer naar het einde van dit jaar 2025
en leven in de Adventstijd toe naar Kerst. Kerst is
een hoopvol feest. Het vertelt ons over een God
die zijn schepselen niet aan hun lot overlaat.
Over een God die afdaalt en er niet voor
terugschrikt deze vieze, gebroken wereld binnen
te komen. Een God die met ons is: Immanuél.
Een gezegend Kerstfeest gewenst!

Zondag 7 december is ds. Paul Visser onze
voorganger.

Zondag 14 december mag ik zelf voorgaan

Zondag 21 december zal ds. Dirk van Vreeswijk
bij ons voorgaan.

Op Kerstavond, woensdag 24 december, is er om
22:00 uur een Kerstnachtdienst.

Op 1e Kerstdag, donderdag 25 december is er
een dienst om 10:30 uur.

Zondag 28 december is ds. Arenda Haasnoot
onze voorganger.

Op Oudejaarsavond 31 december mag ikzelf
voorgaan in een gezamenlijke dienst in de

Pelgrimskerk (aanvang 19:30 uur).

Goede, gezegende diensten gewenst!

Adriaen Janszkerk

Kasteelweg 50, lJsselmonde

Laatste zondag kerkelijk jaar

Op zondag 23 november jl. zijn de namen
genoemd van wie ons vanuit de kring van onze
gemeente ontvallen zijn in het afgelopen jaar. De
namen die zijn genoemd, waren:

4 april 2025 - mw. G. Langbroek — van Heteren -
99 jaar

29 april 2025 - dhr. Jacob Kunz - 91 jaar

2juni 2025 -dhr.Jan Jumelet - 91 jaar

30juli 2025 - dhr. Peter Maasbach - 75 jaar

We wensen de nabestaanden Gods nabijheid en
troost toe!

Gebedsmoment

Op de 2e woensdag van de maand is het
maandelijkse gebedsmoment in de consistorie
van de AJK. Welkom op 10 december van 19:30 -
20:30 uur. Alle gebedsmomenten zijn
gezamenlijk voor Hervormd lJsselmonde en
Meer dan Beverwaard.

Inloop- & Bijbelmorgen

De inloop komt iedere dinsdag samen vanaf 9:45
uur in de consistorie-ruimte van de Adriaen
Janszkerk. De Bijbelmorgen is op 2 december.
We volgen het thema ‘Bidden met handen en
voeten’ van het Evangelisch Werkverband en
bespreken elke keer een persoon uit de Bijbel
(OT en NT) en hoe zijn/haar gebed eruit ziet.

Senioren Kerstviering

Op dinsdag 16 december is de jaarlijkse
Kerstviering van de gezamenlijke PKN-kerken
van lsselmonde, inloop vanaf 10:00 uur. Om
11:15 uur start een viering en aansluitend is er
een lunch. Om ongeveer 13:45 uur is het
afgelopen. ledereen is welkom. Geef u wel even
op bij Adrie Fonteine (i.v.m. het eten):
a.jfonteine@gmail.com, 0636529733.

Kerst op het plein

Zaterdag 20 december is er weer Kerst op het

plein, dat we met en voor de wijk organiseren.
Ook daar van harte welkom, van 16:00 - 19:00
uur in en rond de kerk. Zie de aparte berichten
daarover.



Zieken

Rianne van Mastrigt-Gorter heeft te horen gekregen dat
na de operatie van enkele maanden geleden de tumor in
de hersenen helaas toch weer is gaan groeien. Ze moet
daarom nu een pittige tijd van bestraling doormaken. We
wensen haar samen met haar man Raymond en de
kinderen veel sterkte en Gods nabijheid toe in deze
(opnieuw) spannende tijd!

Dhr. Ben Thommis heeft slecht nieuws gekregen. Er zijn
kwaadaardige cellen in het beenmerg aangetroffen. Hij is
nog in afwachting van verdere onderzoeken. We wensen
hem in deze onzekere tijd Gods nabijheid en kracht toe.

Mw. Anneke Renkema heeft een hartkatheterisatie

ondergaan. Ze heeft na de operatie nog wel wat klachten.

Deze worden verder onderzocht. We wensen haar een
goed herstel en Gods nabijheid toe.

We wensen ook alle anderen die een behandeling of
medische ingreep hebben ondergaan of moeten
ondergaan, Gods nabijheid toe

| : 7 december
/] LA 14 december
21 december
25 december
28 december

Wijk kas

Ontvangen van N.N. via mevr. van der Kruit 20 euro waarvoor

hartelijk dank

Huwelijksjubileum

Raymond en Rianne van Mastrigt-Gorter zijn op 21 december

12,5 jaar getrouwd.

Adrie en Adrie Fonteine-Jonker hopen op 30 december hun
55-jarig huwelijksjubileum te vieren.

We feliciteren beide echtparen met

dit jubileum en wensen hen Gods
zegen toe voor de toekomst!

- Hans S&pr

Bij verhindering graag de chauffeur bellen:

Alcy Bastiaan de Ruiter 06 229 32 635
ol Aad Schuijer 06 286 26 274
Battna Alco van Heiningen 06 5704 8134
Alco

Aad

Nieuwe aanmeldingen bij Wil Schuijer:
0180412141

Wil jij ook helpen maar vind je het bezwaarlijk om eens in de vier weken te rijden dan kun je je ook opgeven en
aangeven wanneer jij wel kunt, een rooster kan daar altijd op aangepast worden.

Aarzel niet en geef je op bij Wil Schuijer 06 30721980.

Alvast hartelijk dank!

i Er is elke week oppas tijdens
de diensten.

Op 7, 21 en 28 december is er
kinderdienst. Op 14 december

\ is er tienerdienst.

Op 28 oktober werd dhr. CJ. van Dijk 85 jaar

Op 30 oktober werd mevr. L. de Lijster - den Otter 90 jaar

Op 9 november vierde mevr. J.A.E. de Roon - de Jong ook haar 90ste
verjaardag.

Op 6 november gedachten dhr. en mevr. van Dam - Westerveld dat
zij 73 jaar getrouwd zijn!

MNamens de gemeente van harte gefeliciteerd met deze bijzondere
mijlpalen.
We wensen u Gods Zegen voor de tijd die voor u ligt.
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Bijzonderheden rondom de diensten

We zijn op weg om het feest te vieren van Christus’ komst
in onze wereld. God heeft omgezien naar deze wereld! In

Jezus Christus is God zichtbaar geworden. Het thema van

de kinderkerk is in deze
adventsperiode ‘Wees
welkom'!
‘Nu zijt wellekome; zo
begint een bekend oud
kerstlied. Met Kerst
Avl heten we Jezus welkom
in ons midden, nadat we ons tijdens de advent hebben
voorbereid op zijn komst. Met het project "Wees
welkom!’ kijken we iedere zondag door de ogen van een
ander Bijbels personage uit naar de redder die God al
lang geleden beloofd heeft, en die uiteindelijk toch op
zo'n verrassende manier bij de mensen komt: ver van het
centrum van de macht, bij herders en dieren en in een
armoedige voerbak.
Het Christus -feest vieren geeft ons hopelijk het houvast
dat de Vredevorst tot Zijn doel zal komen met Zijn volk,
met onze wereld, met ons leven!

Er wordt in de komende weken op het kerkelijke erf veel
aangeboden, waaronder:

- De gezamenlijke kerstviering voor senioren in de
Groene Tuin kerk {dinsdag 16 december; inloop met
koffie vanaf 10:00 uur. Om 11:15 uur begint de viering,
daarna is er een lunch). Zie elders in het kerkblad de
uitnodiging.

- Om met de kinderen, hun ouders en anderen te gaan
zingen in één of twee verpleeghuizen. Hoe en
wanneer, dat kunt lezen op de zondagsbrief en in de
kerkapp.

- De kerstavonddienst op woensdag 24 december
(20:00 uur) willen we het karakter geven van een
volkskerstzangdienst. Veel bekende liederen zullen we
dan met elkaar zingen. Voor een aantal mensen is zo'n
dienst dé gelegenheid om de kerk (weer eens) te
bezoeken. Het zou fijn zijn als de wat meer gesettelde
kerkgangers hen op die avond omringen. Om hen
bijvoorbeeld voor of na de dienst aan te spreken. Soms is
dit hét contactmoment om mensen weer bij het
Evangelie te betrekken. Of probeer eens iemand mee te
nemen naar één van de kerkdiensten. Vooraf aan de

dienst staan de deuren al eerder open om o.a. met elkaar
koffie te drinken.

- Dit alles geldt ook voor de kerstmorgendienst op
donderdag 25 december. Dat belooft een feestelijke
samendienst te worden. En dan is opnieuw Betlehem de
place-to-be; samen met de herders gaan we op
kraambezoek bij het kindje in de voerbak.

- Oud- en nieuwjaar vallen dit jaar op woensdag en
donderdag. Op oudejaarsavond is er een gezamenlijke
dienst, aanvang 19:30 uur. Daags erna, op 1 januari, is er
een vesper die om 10:30 uur begint. Na afloop van de
vesper is er gelegenheid om koffie/thee/fris te drinken,
maar bovenal om elkaar het Goede en Gods zegen voor
2026 toe te wensen. Zowel de Oudejaarsdienst als de
vesper zijn in de Pelgrimskerk.

In goede machten liefderijk geborgen
verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons des avonds en des morgens,
is zeker met ons elke nieuwe dag.

Hele goede en gezegende diensten toegewenst.

Omzien naar elkaar

In de afgelopen maand zijn zowel mevr. Joke
Nicolai-Blom als mevr. Corrie Plaisier-Seders succesvol
geopereerd aan resp. een knie en vaatvernauwing. Daar
zijn we met hen God dankbaar voor. Mevr. Plaisier mocht
al weer snel naar huis. Mevr. Nicolai revalideert, op dit
moment van schrijven, nog altijd in 'Aafje Revalidatie
Maasstad’ (Maasstadweg 2, 3079 DZ Rotterdam / kamer
402). Sterkte bij het verdere herstellen.

Met mevr. C.N. (Corrie) Biezepol-lJdo gaat het weer wat
beter. De rugpijn is wat afgenomen. Gods sterkte en rust
in dit alles toegebeden.

Dhr. Tom den Daas is opnieuw geopereerd aan zijn heup.
Mu al voor de derde keer. We hopen en bidden dat deze
operatie hem zal verlichten van de pijn in zijn heup.
Sterkte, ook naar zijn vrouw Marga toe.

En we willen bidden voor Rianne van Mastrigt-Gorter
en haar gezin. Een heftig bericht kregen zij in de
afgelopen maand te horen: opnieuw een traject van
bestralingen. Gods sterkte in dit alles naar Rianne toe en
haar gezin en familie.

In onze voorbeden willen we ook bidden voor hen die
zorgen kennen, van henzelf of van een ander die hen lief
is, voor die elders moeten verblijven, voor hen die
(psychische) zorgen hebben of een gemis kennen. Maar
ook voor de betrokkenen om hen heen. Ook sterkte
toegewenst naar hen die deze week onderzoeken
moeten ondergaan. Een ieder wensen we van harte de
kracht en nabijheid van God toe.




Bij de laatste zondag van het kerkelijk jaar

Zondag 23 novemnber was het de laatste zondag van het
kerkelijk jaar. Op deze zondaghtend werden de namen
genoemd van de gemeenteleden die in het afgelopen
jaar zijn ontslapen. Wij herdenken niet alleen de
overleden gemeenteleden, maar ook al die anderen die in
het afgelopen jaar of al langere tijd geleden zijn
overleden. Op die ochtend werden bij name genoemd:

- Adrianus Putter, op 24 november 2024 overleed hij in
de leeftijd van 73 jaar

- Pieternella Teuntje Blom-Dolk, op 28 februari 2025
overleed zij in de leeftijd van 103 jaar

- Johannes Koudstaal, op 26 maart 2025 overleed hij in
de leeftijd van 77 jaar

- Huibertje van Ree-de Roock, op 4 mei 2025 overleed zij
in de leeftijd van 87 jaar

- Willem Klapwijk, op 3 juni 2025 overleed hij in de
leeftijd van 83 jaar

- Hendrika Jacomina de Vlieger-Sprokholt, op 29 juni
2025 overleed zij in de leeftijd van 98 jaar

- Hendrik Marius Riethoff, op 7 augustus 2025 overleed
hij in de leeftijd van 92 jaar

- Gerard Adrianus van Tuijl, op 29 oktober 2025 overleed
hij in de leeftijd van 90 jaar

Johannes op Patmos schrijft: ‘En ik hoorde een stem uit de
hemel zeggende: Zalig zijn de doden die in de Here sterven,
van nu aan. Ja, zegt de Geest, dat zij rusten van hun
moeiten, want hun werken volgen hen na!’

Ambtsdrager verkiezing

Voorbede ook gevraagd voor het proces rondom de
ambtsdrager verkiezing. In de laatste kerken-
raadsvergadering zijn namelijk een aantal gemeente-
leden benoemd tot ouderling-kerkrentmeester,
kerkrentmeester, diaken of tot diaconaal medewerker.
Hun namen zijn u op zondag 23 november j.| bekend
gemaakt. Ook hun beslissing in de week erna. We hopen
en bidden dat zij de rust erop hebben ontvangen.

Groothuisbezoek

Ook in het komende winterseizoen willen we een aantal
groothuisbezoeken houden. Hieronder de (voorlopige)
planning. Om zo elkaar even te zien, te spreken, met
elkaar te bidden en uit de Bijbel te lezen. Maar hopelijk
ook om te verwoorden wat ons bezig houdt, ook in het
geloof. Het thema van de avonden zal zijn, ‘lk geloof ...
Ook naar aanleiding van de geloofsbelijdenis van Nicea
waar 1700 jaar geleden de eerste aanzet is gegeven. De
contactpersonen en ik zien er naar uit om jou, u te
ontmoeten.

- Reyeroord / Groenenhagen op donderdagavond 22
januari en dinsdagmiddag 27 januari.

- (Klein) Zomerland - Veranda - Beverwaard -
Tuinenhoven / Kreekhuizen - Lombardijen - Waarden

- Sportdorp op donderdagavond 12 maart en
dinsdagmiddag 17 maart.

Ridderkerk / Barendrecht - Rhoon - Spijkenisse -
Hooguvliet - overige plaatsen op donderdagavond 16
april en dinsdagmiddag 21 april.

U krijgt nog een persoonlijke uitnodiging. Alvast van
harte welkom in de Pelgrimskerk, op de middagen is de
inloop om 14:45 uur; op de avonden om 19:45 uur.

Bijbelochtend

De eerstkomende Bijbelochtend is woensdagochtend 17
december. We denken in dit seizoen na over een aantal
gelijkenissen van de Here Jezus. Om 09:45 uur staat de
koffie klaar in de Pelgrimskerk. Welkom! Ook als u er niet
eerder bij kon zijn.

Na 66 volgt 67
Dat is getalsmatig helemaal juist: na 66 volgt 67. Dat geldt
ook voor een leeftijd. Een aantal van u weten het al dat ik
in sept. 2026 67 jaar hoop te worden. Het is de leeftijd
waarop we momenteel met pensioen gaan, of zoals het
zo mooi heet in theologenland: met emeritaat. Aan dat
gegeven moest ik wel wat wennen. Waarom? Omdat mijn
werk ook te maken heeft met mijn identiteit, omdat werk
mij ook structuur geeft enz. Maar na verloop van tijd
onstond wel het besef: het goed is zo. Er komt hopelijk
weer tijd en ruimte voor andere zinvolle invullingen. Met
de taakgroep en de kerkenraad is e.e.a. door gesproken.
Ik hoop op 1 augustus 2026 met emeritaat te gaan. Mijn
afscheidsdienst staat “gepland” op 12 juli 2026, een week
voor de zomervakantie. Ondertussen gaan we gewoon
verder met het werk in het
Koninkrijk van God.

Tenslotte: Een hartelijk groet! In
Christus verbonden, cok namens
Jeannette, Dirk van Vreeswijk.

Bloemen:

De bloemen werden de afgelopen weken met een
groet en ter bemoediging namens de gemeente
van de Pelgrimskerk gebracht naar:

19 oktober mw. van Gulik

26 oktober mw. Plasier-Seders
2november  mw. Nicolai
9november  mw. van Tuijl

16 november mw. van Dalen-Vis
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Zangdiensten Breepleinkerk

zondag 14 december
Koor-en zangdienst.

Voorganger: ds. Eric Versloot.
Organist: Hugo van der Meij.
Medewerking: Vocalgroup "Voice
Soliste: Eline van Nood.

"Zingen maakt blij", aanvang 17.00 uur

" o.lv. Martin Mans.

.

| Kerstconcert met poézie in Kerk

aan de Maas, Bolnes

In de Kerk aan de Maas in Bolnes,
Pretoriusstraat 56, zal op
zondagavond, 7 december, een
speciaal kerstconcert met poézie
plaatsvinden.

Deze bijzondere avond wil mensen
aanspreken die van klassieke
kerstmuziek houden en zich
daarnaast willen afstemmen op het
naderende kerstfeest.

In een mix van veel muziek en een
aantal teksten rondom Kerstmis
tracht deze avond mensen te raken

in een beleving van advent en Kerst.

Het Christelijk Gemengd Koor
Delfshaven onder leiding van Mark
van Nispen zal op deze bijzondere
avond in de Kerk aan de Maas
zingen.

Daarnaast kunnen wij genieten van
onder meer de Cantique de Noél,
gezongen door de professionele alt
Martine Straesser en mooi fluitspel
door Iris Schoonewille. Begeleid
wordt de muziek door Sander van
der Kaaij op het orgel.

De teksten zullen worden gelezen
door verschillende mensen.

Tekst en het arrangement zijn
gemaakt door Stephan Kurtzahn.

Om de avond voor iedereen
toegankelijk te maken wordt er geen
entree geheven.

Welis er aan de uitgang een collecte
voor de onkosten.

Tijd en plaats:

Zondagavond, 7 december om
19.30 uur in Kerk aan de Maas,
Pretoriusstraat 56 Bolnes.

Van harte welkom,

( Kerstzangavond Goudswaard 15 december 2025

Op DV maandagavond 15 december 2025 wordt in de
Hervormde Dorpskerk van Goudswaard de jaarlijkse
kerstzangavond gehouden.

Medewerkenden aan deze avond zijn Christelijk Koor
‘Rejoice’ o.l.v. Jan Peter Teeuw en muziekvereniging
‘Volharding Korendijk’ o.l.v. Henk de Vos. Daarnaast
verlenen Corné van der Giessen (panfluit), Johan Grinwis
{percussie) en Cornelis den Quden (piano) hun
medewerking. Jan Peter Teeuw zal behalve dirigeren ook
orgel spelen. Ds. H.J. Teeuwissen verzorgt een korte
overdenking.

Het belooft een afwisselend programma te worden!

Naast koorzang en instrumentale muziek is er ook veel
samenzang van bekende kerstliederen.

De avond begint om 19.30 uur. De deuren van de kerk zijn
een halfuur voor aanvang geopend. De toegang is gratis.
Wel is er bij na afloop een collecte voor de onkosten.

Jong en oud hartelijk welkom op deze sfeervolle
kerstzangavond!




Kerk in IJsselmonde

Bezorging:

Groene Tuinkerk: 010-482 49 56

Via postbestelling. Losse exemplaren af
te halen in de hal van de kerk.
Wijzigingen AJIK en PK:
ledenadministratie@kerkinijsselmonde.n|
Niet ontvangen:
Groene Tuinkerk
Dhr. Gerrit Buizer
Adriaen Janszkerk
Dhr. Jack van Balen
Pelgrimskerk

Dhr. Hans Welter
Redactie:

Groene Tuinkerk
Mw. Corrie Melenberg-Schop en
Dhr. Gerrit Buizer
redactie.gtk@hotmail.com
Adriaen Janszkerk

Mw. Sandra Surjokusumo
kerkblad. ajk@kerkinijsselmonde.nl
Pelgrimskerk

Mw. Germa van Veen en

Mw. Heleen Maas

kerkblad. pk@kerkinijsselmonde.nl
Eindredactie

Mw. Annet de Ruiter

06 - 246 931 B7
kerkblad.ajk@kerkinijsselmonde.nl

010-483 07 64

010-483 8237

06-31969486

Wijze van betalen:

GEREFORMEERD lJsselmonde

NL10 INGB 0000188602

o.v.v. ‘abonnement kerkblad'

VV.B. administratie: dhr. Krijn Telleman
Koninginneweg 169, 3078 GM,

010 - 482 81 47, ktelleman@live.nl

HERVORMD Usselmonde
NL12INGB 0000031620
o.v.v. 'Bijdrage kerkblad’

Advertenties :

Voor informatie en een prijsopgaaf kunt
u zich wenden tot dhr. Jaap Pols
advertentie@kerkinijsselmonde.nl

Eerstvolgende kopijdatum:

vrijdag 12 december 2025
18.00 uur voor het magazin van januari
2026 met het thema:

Eenheid

druk: Veldhuis Media, Raalte

Service

Gereformeerde Kerk (www.groenetuinkerk.nl)
Kerkgebouw en kerkelijk bureau: Groene Tuinkerk,
Groene Tuin 353, 3078 KG Rotterdam,
010-4824956
kerkbu.groenetuinkerk@gmail.com
Koster: Dhr. Piet van Rikxoort, 06-27 314093
Preekvoorziener: Mw. Mathea van Dam, 06-37 193133
Scriba: scriba.groenetuinkerk@gmail.com

bijdragen kerk (0.a. VVB).....cceoceeo....NL10 INGB 0000 1886 02
Diaconie. .. NLE 1 INGB 0000 2056 29
Zending....ocnsncscccneesccee.ML32 INGB 0000 5634 99
Project Werelddiaconaat................NL61 INGB 0000 2056 29

NLOZ INGB 0003 8639 79
tn.v. ). Busse - Dekker enat MLK.J. van der Meer - Koole
MNL10 INGB 0000 1886 02

Bloemendienst...

Collectebonnen.. .

Hervormde Gemeente (www.kerkinijsselmonde.nl)
Kerkgebouwen: Pelgrimskerk, (tevens postadres)
Reyerdijk 51, 3079 NC, Rotterdam, 010 - 482 42 08
Adriaen Janszkerk
Kasteelweg 50, 3077 BN, Rotterdam, 010 - 482 72 62
Preses kerkenraad: Mw. Jonna van den Berge-Bakker
Seriba: Helma Paul
scriba@kerkinijsselmonde.nl
Vertrouwenspersonen: Mw. Marjolein Bol-Plaisier (06 - 450 12 434} en
Dhr. Bastiaan de Ruiter (06 - 229 32 635),
vertrouwenspersoon@kerkinijsselmonde.nl
Ledenadministratie: ledenadministratie@kerkinijsselmonde.nl
Reyerdijk 51, 3079 NC Rotterdam
diaconie@kerkinijsselmonde.nl
NL30 INGB 0002 7781 42

Diaconie:

College van Kerkrentmeesters:

Voorzitter: Dhr. Harro den Hartog
voorzitter.cvk@kerkinijsselmonde.nl
Secretaris: Dhr. William van Wijngaarden
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Kik en zijn muizenvriendjes zitten onder de kerstboom
in het kerkzaaltje. Straks begint de vergadering van het
kerstspel-comité! Er zitten pas drie mensen. “Heee...”
fluistert Kik, “Het comité was toch groter?” Ja, knikken
de muizen, “En meer koekjes!”. Voorzitster Jannie
begint: “Fijn dat jullie er zijn, lieve mensen, maar we
moeten een tréurig besluit nemen.” De twee andere
dames kijken somber. “Tja”, zegt Saskia. “Tja", zucht
Dorien. Jannie vervolgt: “Ons groepje is zo klein
geworden dat het kerstspel niét door kan gaan. En hoe
komt dat?” Niemand weet het. Omdat ouders te druk
zijn? Omdat ze niet graag meer in de kerk komen?
“Het IS nu eenmaal zo. Niets aan te doen”, zegt Jannie.
“Maar... we kunnen toch wel iets KLEINERS
organiseren?” zegt Saskia. “Een kerstfilm??”
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Maak samen een lichtjeswandeling.
Geef alle spelers een ‘wandelstok-pion’,

7

Dat past niet bij de kerk, vindt Jannie. Dorien veert op:
“Een lichtjeswandeling dan? Door de donkere kerk?”
“Jaa!” zegt Saskia, “Een pad van lichtjes, tot bij de
kerststal!l Die staat er toch al!” Dit idee geeft HOOP!
Ook Jannie haakt aan: “Dan hoeven wij alleen maar
voor jampotten en waxinelichtjes te zorgen! ... en
kerstmuziek. En chocolademelk!” Kik en de muizen zijn
blij dat de somberheid weg is. En op de dag dat de
jampotten met lichtjes in de kerk worden klaargezet,
brengen zij ze stieckem ook naar buiten. Ze maken een
pad over het kerkplein tot in de straat. De koster steekt
ze allemaal aan. En's avonds loopt een stoet van
mensen, jong en oud, hoopvol de kerk in.

(kleuren/versieren mag!). Gooi om de beurt

Sta je op een rood lichtje: zing een kerstliedje.

houd daar een beurt rust.

TIP lets moeilijker: vodrdat je de kerststal in mag,

Want alleen wie een liedje, een stukje

verhaal én een beurt stilte heeft gedaan,

mag de kerststal in.

Veel plezier!

Het zal goed met jullie aflopen, niet slecht. 1k zorg dat
en zql ik naar jullie luisteren. Jullie zullen mij zoeken.

gemaakt van een lucifer waarvanje de kop

afknipt 6f een bot afgeknipte cocktailprikker

met een dobbelsteen en loop zoveel stapjes op

het lichtjespad - blijf je wandelstok vasthouden.

Op een groen lichtje: vertel iets uit het kerstverhaal.

Op een lichtje: zeg ‘Vrede op aarde’ en i

Wie kamt het eerste bij de kerststal aan? ‘?
(Je kunt elkaar niet eraf gooien.)

moet je tenminste één keer op elke kleur hebben

gestaan. Soms moet je dus achieruit lopen.

Uit de Bijbel };ﬂ

God zegt: Dit is mijn besluit, dit is mijn plan met jullie:
er voor Jjullie een nieuwe tijd komt. 1k zal jullie nieuwe
hoop geven. In die tijd zullen jullie weer tot mij bidden,
EN dols je mij zoekt met heel je hart, zul je mij vinden!
Jeremiq 29,1-13
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